
In de week gelegd 01-26, 04-01-2026, Wijs houden … 
Jesaja 60, 1-6; Efeziërs 3,2-3a.5-6; Matteüs 2,1-12 

 

In leven en politiek vraagt onze wereld om wijze mensen. 

Neem lieden als Trump, Poetin en Xi. Van hun (on)wijsheid 

hangt het welzijn van velen/allen af. Zijn zij betrouwbaar, 

of vormen zij een dwaallicht? Wijsheid komt onder andere 

voort uit kennis, levenservaring, gezond verstand en 

inzicht. Leven is geen solo voorstelling! Ieders partij mengt 

zich met die van anderen. Een zuivere vertolking vraagt om 

inspiratie, samenspel en ‘wijs houden’. Guido Gezelle zei het al: ‘Wijsheid vindt men in de 

boeken, wijs zijn, moet men verder zoeken’.  

 

Inspiratie komt volgens Jesaja van God: over de duisternis van de wereld gaat Gods licht 

op en verschijnt zijn glorie. Koningen reizen naar de glans van de dageraad en volken die 

erop afkomen zullen stralen, vervolgt Jesaja. Wat wordt van ons verwacht? Wij mogen dit 

licht van God weerkaatsen en zo de inspiratie die wij  ontvangen, dóórgeven! Dat maakt 

ons tot wijze en enthousiaste mensen. Waar anderen slechts tasten in het duister, zien 

wijzen een weg. Dan komen mensen in beweging en blíjven zij gaande. 

 

Paulus schrijft aan de Efeziërs dat Gods genade (inspiratie!) in hem een wonder heeft 

bewerkt. God heeft hem namelijk de kennis van een geheim geopenbaard. Ooit overtuigd 

dat Gods liefde enkel het joodse volk gold, is Pauluswijs geworden. Hij ziet nu dat álle 

mensen, óók heidenen, in Christus Jezus erfgenamen zijn van de belofte van het 

evangelie. God heeft al zijn kinderen bestemd om eeuwig te leven. Mooi wanneer wij nu, 

in leven en politiek, het licht weerkaatsen dat ons een weg naar God wijst. 

 

Het evangelie vertelt over de wijzen -‘koningen’. Zij komen uit het 

oosten, het gebied waar de zon opgaat en hebben wéét van het licht. 

Op zoek naar de nieuwe koning van Israël, volgen zij een ster die hen 

verder brengt. Dat valt slecht bij Herodes; wég met die concurrent! 

Hun weg vervolgend, komen de wijzen uit bij een stal in  Betlehem. 

Daar treffen zij in een kribbe, een kind en ontdekken hierin de ‘glans  

van de dageraad’: Gods licht voor de wereld. Zij geven het geschenken, 

laten Herodes voor wat hij is en keren naar huis terug. Dáár geven zij 

het licht door. Dit voorbeeld mogen wij volgen in het nieuwe jaar, 

zodat wij sámen ‘wijs houden’  en groeien in geluk.  


